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Woord vooraf 
 
 
‘Het begrip ‘eigen wereld’ is in de kunsten algemeen geworden en staat voor een gesloten 
geheel van ideeën en beelden van een kunstenaar, een schrijver, een musicus enz. die 
zich niet nadrukkelijk wil of kan verhouden tot de wereld daarbuiten. Deze kunstenaar kan 
zich als een vis in zijn eigen water voelen, als kluizenaar in eigen grot, als reiziger in zijn 
eigen dromen. Wie zich echter niets aantrekt van de wereld daarbuiten kan worden gezien 
als een gek, een zonderling, een dromer en een aansteller. Wat indruk maakt is als die 
eigen wereld een samenhang vertoont, die maakt dat die eigen wereld een ideaal en een 
spiegelbeeld van het ‘echte’ wordt. Dit geldt ook voor de verzamelaar, wiens verzameling 
een eigen wereld kan zijn, mits hij het toont aan de buitenwereld.’ (Inleiding schoolopdracht 
van Margriet Kemper) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inleiding 

 
 
De zin ‘de wereld in je broekzak’ is aanleiding geweest om deze scriptie mee te beginnen. 
De wereld in je broekzak is voor mij een begrip wat aangeeft, dat ‘de wereld’ een heel 
klein iets kan zijn. Zo ook is een verzameling een kleine wereld, een representatie van de 
wereld. Een scala aan naturalia en producten van het menselijk vernuft. Het vreemde, de 
ontdekking, het benoemen, het ordenen, het plaatsen, dit zijn alle dingen die men 
gebruikt om te verzamelen en om te systematiseren. Kijken naar de dingen zonder er een 
ordening in aan te brengen is voor mensen heel erg moeilijk. Mensen ordenen alles, dat 
zit in het aard van het beestje. Al is het bij het winkelen, in een boodschappenkar gooi je 
ook niet al het zware bovenop je eieren. Je zet alle flessen op de bodem en de eieren, de 
sla, de tomaten leg je daar boven op. Allemaal kleine systemen, waar je door de veelheid 
ervan je niet eens bewust van bent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1 Verzamelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waarom is een mens geneigd te verzamelen? 
 
 
We verzamelen om ons veilig te voelen. Verzamelen geeft een zekerheid. Zoals bij meneer 
José in het boek ‘Alle namen’ van José Saramago. Meneer José verzamelt namen, eerst 
alleen beroemde namen, later álle namen, bekend of onbekend, jong of oud, dood of 
levend, want meneer José is ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een dag besluit hij 
om zijn knipsels van beroemde mensen uit te breiden met officiële documenten van het 
archief. Dit natuurlijk illegale avontuur stopt als hij alle gegevens van de vijftig 
belangrijkste beroemde heeft verzameld. Net als hij de laatste zes persoonskaarten over 
heeft geschreven en deze weer terug wil brengen ontdekt hij dat hij nog een zevende had 
meegenomen. Een van een onbekende vrouw. Deze persoonskaart blijft steeds in zijn 
gedachten hangen waardoor hij besluit haar te gaan zoeken.  
Middels een omweg en een valse volmacht komt meneer José achter het adres van de 
school waar de onbekende op zat. Nadat de werkweek is afgelopen besluit hij in het 
weekend in te breken in het college om meer van de vrouw te weten te komen. Boven in 
de lerarenkamer begon zijn missie. Toen hij besefte dat dertig jaren aan scholieren nooit 
in een halve dozijn lades zouden passen zocht hij verder in het schoolgebouw. Hij vond 
twee opslagruimtes elk met een heleboel dozen maar niet die met persoonskaarten van 
dertig jaar geleden. 
‘Nu was hij er zeker van dat alle andere kaarten vernietigd waren, verscheurd, in de 
prullenmand gegooid of verbrand, en zonder enige hoop, met de onverschilligheid van 
iemand die een nutteloos werkje voor de volledigheid even afmaakt, ging hij naar het 
tweede hok. En kennelijk hadden zijn ogen, als die met deze uitdrukking te combineren 
zijn, met hem te doen, want hoe je het ook wendt of keert, een andere verklaring is er 
niet voor te vinden dat ze hem onmiddellijk het deurtje tussen twee schappen lieten 
opmerken, alsof ze van meet af aan wisten dat het er was. Prompt dacht meneer José dat 
het einde van zijn inspanningen in zicht was, de bekroning van alle moeite die hij zich had 
getroost, en het dient inderdaad gezegd dat het tegendeel een ontoelaatbare wreedheid 
van het lot zou zijn, de gewone man moet toch een reden hebben om vol te houden dat, 
hoe grimmig het leven ook mag zijn, het ongeluk niet in elk klein hoekje zit, achter deze 
deur zou zich, net als in oude sprookjes, een schat bevinden, al lag die misschien niet voor 
het oprapen en moest er eerst nog een draak worden verslagen. De draak hier was er niet  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zo een die kwijlt van razernij of rook en vlammen spuwt, hij brulde niet met het gebulder 
alsof de aarde beefde, hij was simpelweg een duisternis die stilletjes wachtte, 
ondoordringbaar en geluidloos als de bodem van de zee, er zijn mensen die als moedig te 
boek staan maar hier niet binnen zouden durven gaan, sommigen van hen zouden zelfs 
meteen op de vlucht slaan, doodsbang dat het weerzinwekkende beest hen naar de strot 
zou vliegen. Hoewel meneer José niet direct een voorbeeld of toonbeeld van 
onverschrokkenheid te noemen was, was hij in al die jaren Algemeen Archief  zo 
vertrouwd geraakt met nacht, schaduw, donker en duisternis dat hij daar zijn aangeboren 
vreesachtigheid mee kon compenseren en nu zonder buitensporige angst zijn arm in het 
lichaam van de draak kon steken om de lichtschakelaar te zoeken. Hij vond hem, zette 
hem om, maar het bleef donker. Om niet te struikelen schuifelde hij een eindje vooruit, 
totdat zijn rechterscheen tegen een harde rand stootte. Hij bukte om het obstakel te 
betasten, en op het moment dat hij begreep dat het een metalen trede was, voelde hij in 
zijn zak de lantaarn, die hij bij al die zo tegenstrijdige  
emoties vergeten was. Hij stond onder aan een wenteltrap die naar een diepere duisternis 
voerde dan die vlak achter de deur, waarin de lichtbundel oploste voordat hij de weg naar 
boven had kunnen laten zien. De trap had geen leuning, wat wel heel slecht uitkwam voor 
iemand die zo vatbaar was voor duizeligheid, op de vijfde trede, als hij zover kwam, zou 
meneer José geen enkele notie meer hebben van de hoogte waarop hij zich bevond, een 
val zou hem onvermijdelijk lijken en hij zou vallen. Zo ging het niet. Meneer José deed iets 
bespottelijks, maar het kon hem niet schelen, hij was de enige die wist hoe absurd en 
merkwaardig hij bezig was, niemand kon zien hoe hij zich over de trap omhoog sleepte als 
een nog niet geheel uit zijn winterslaap ontwaakte hagedis, zich angstig vastklampend aan 
de ene trede naar de andere, terwijl zijn lichaam zich probeerde te vormen naar de spiraal 
waaraan geen einde leek te komen en zijn knieën het weer zwaar te verduren hadden. 
Toen meneer Josés handen eindelijk de gladde vloer van de zolder voelden, hadden zijn 
lichaamskrachten het allang afgelegd tegen zijn panische geest, zodat hij niet meteen 
overeind kon komen en op zijn buik bleef liggen, met zijn overhemd en zijn gezicht in een 
dikke laag stof op de vloer en zijn benen nog afhangend langs de traptreden, wat een 
mens doorstaan als hij huis en haard verlaat om zich in dolle avonturen te storten.  
Na een paar minuten, hij lag nog op zijn buik, want hij zou niet de domheid begaan in het 
donker op te staan en het risico nemen mis te stappen en een lelijke val te maken, de 
afgrond waar hij net uit kwam weer in, lukte het meneer José de lantaarn uit zijn  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



achterzak te wurmen. Hij knipte hem aan en bescheen de vloer voor zich. Hij zag losse 
papieren, kartonnen dozen, sommige ervan opengebarsten, alles onder de stof. Een paar 
meter verderop onderscheidde hij iets wat hem stoelpoten leken. Hij scheen iets hoger, 
het was inderdaad een stoel. Een degelijke, zo te zien, zitting, rugleuning, en erboven 
hing, aan het lage plafond, een kaal peertje, Net als in het Algemeen Archief, dacht 
meneer José. Hij scheen in de rondte, de rekken die uit het donker opdoemden en er weer 
in opgingen, leken alle wanden te volgen. Ze waren niet hoog, wat door het schuine dak 
ook niet had gekund, en ze waren volgestouwd met dozen en slordige stapels papier. 
Waar zou de lichtschakelaar zitten, vroeg meneer José zich af, en het antwoord had hij 
kunnen verwachten, Beneden, en hij werkt niet, Dat had je eerder moeten bedenken, 
Misschien zit hier ook een schakelaar, Dat zou kunnen, maar we weten al dat de lamp 
doorgebrand is, Dat weten we niet, Als hij niet kapot was, zou hij nu branden, Alles wat 
we weten, is dat we een schakelaar hebben omgezet en dat er geen licht is gaan branden, 
Dat klopt, Het kan meer betekenen, Wat dan, Dat er beneden geen lamp zit, Dan heb ik  
nog steeds gelijk en is die van hier kapot, Maar waarom zouden er niet twee schakelaars 
zijn en twee lampen, een voor de trap en een voor de zolder, dan is die van beneden 
kapot, van die boven weten we het nog niet, Als je dat hebt kunnen deduceren, kun je de 
schakelaar ook wel vinden. Meneer José hees zich op uit zijn ongemakkelijke houding en 
ging op de grond zitten, Van mijn kleren blijft niet veel over, dacht hij, en hij richtte de 
lichtbundel op de wand die het dichts bij het trapgat was, Als er een is, moet hij daar 
zitten. Hij ontdekte hem op het moment dat hij de ontmoedigende conclusie wilde trekken 
dat de schakelaar beneden de enige was. Toen hij gedachteloos met zijn vrije hand op de 
grond steunde, ging het plafondlicht aan, want de schakelaar, een knopje was het, zat in 
de vloer, binnen handbereik voor wie de trap opkwam. Het zwakke licht van het peertje 
reikte amper tot aan de achterwand, op de vloer waren geen voetsporen te zien. Denkend 
aan de persoonskaarten die hij beneden was tegengekomen, zei meneer José hardop, Hier 
is zeker zes jaar niemand geweest. Toen de echo van zijn woorden was weggestorven, 
merkte hij dat het op de zolder heel stil was geworden, alsof de stilte die er van tevoren 
hing een nog grotere in zich had gehad, misschien hadden de beestjes in het hout hun 
graafwerkzaamheden gestaakt. Aan het plafond hingen spinnenwebben die zwart waren 
van het stof, de bewoners ervan waren vast al lang geleden de hongerdood gestorven, er 
was hier niets dat een verdwaalde vlieg kon aantrekken, als hij al door die dichtte deur 
had gekund, en de papiermotten en zilvervisjes en de houtwormen in het gebint hadden  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



geen reden om hun celstofgangenstelsel te verruilen voor de buitenwereld. Meneer José 
stond op, probeerde vergeefs het stof van zijn broek en zijn overhemd te kloppen, hij zag 
eruit als een vreemde clown, met een grote vlek op één wang. Hij ging op de stoel zitten, 
onder het peertje, en sprak zichzelf toe, Eens nadenken, zei hij, eens goed nadenken, als 
de oude persoonskaarten hier zijn, en alles wijst erop dat dat zo is, is het niet erg 
waarschijnlijk dat je ze per leerling gerangschikt zult aantreffen, dat de kaarten van iedere 
leerling bij elkaar zitten, bedoel ik, zodat je in een oogopslag de hele schoolcarrière kunt 
overzien, het is veel waarschijnlijker dat het secretariaat aan het einde van elk schooljaar 
alle kaarten die betrekking hadden op dat jaar heeft gebundeld en ze hierheen heeft 
gebracht, ik denk niet dat ze de moeite hebben genomen ze in dozen te stoppen, of 
misschien ook wel, dat zullen we zo zien, en hopelijk hebben ze er in dat geval aan 
gedacht het betreffende jaar op de buitenkant te schrijven, hoe dan ook, het is puur een 
kwestie van tijd en geduld. Die conclusie voegde niet veel toe aan de premissen, want 
meneer José weet al zijn hele leven dat hij alleen tijd nodig heeft om geduld te kunnen 
oefenen, al zijn hele leven hoopt hij dat zijn geduld niet op tijdsgebrek zal stuiten. Hij 
stond op, en trouw aan de regel dat het bij zoekoperaties altijd het beste is een beginpunt 
te kiezen en daarvandaan het geheel systematisch en gedisciplineerd af te werken, begon 
hij aan het uiteinde van een van de kastenrijen, vastbesloten geen twee vellen papier op 
elkaar te laten zonder zich ervan te vergewissen dat er tussen het onderste en het 
bovenste niet nog een schuilging. Een doos openen, een bundel losmaken, elke handeling 
veroorzaakte zo’n stofwolk dat hij zijn zakdoek voor zijn neus en zijn mond moest binden 
om niet te stikken, een voorzorgsmaatregel die de schrijvers van het Algemeen Archief 
werd aangeraden als ze in het dodenarchief moesten zijn. Binnen een paar minuten waren 
zijn handen zwart, had zijn toch al groezelige zakdoek helemaal niets wits meer, was 
meneer José veranderd in een mijnwerker die hoopte in de diepte koolstof in zijn 
zuiverste, diamanten vorm te vinden. 
Na een halfuur dook de eerste persoonskaart op. Op deze pasfoto, gemaakt toen ze 
vijftien was, had het meisje geen pony meer, maar uit haar blik sprak nog dezelfde 
smartelijke ernst. Meneer José legde de kaart voorzichtig op de stoel en zocht verder. Hij 
werkte in een soort droom, nauwgezet en koortsachtig, onder zijn vingers schoten door 
het licht opgeschrikte motten weg, het was alsof hij in de resten van een graf woelde, het 
stof zette zich vast op zijn huid en was zo fijn dat het door zijn kleren heen drong. 
Aanvankelijk doorzocht hij de bundels kaarten die hij tegenkwam heel doelgericht, maar  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



na verloop van tijd bleef hij hangen aan namen, aan foto’s, nergens om, alleen maar 
omdat ze er waren en omdat niemand meer op deze zolder zou komen om ze onder het 
stof vandaan te halen, honderden, duizenden gezichten van jongens en meisjes, die recht 
in de lens keken, naar de andere kant van de wereld, wachtend op iets wat ze niet voor 
zich zagen. In het Algemeen Archief kon je niet zien hoe gezichten veranderd waren en 
bleven veranderen, terwijl dat nu net het belangrijkste was, de veranderingen die de tijd 
met zich meebracht, en niet de naam, die altijd hetzelfde bleef. Toen meneer Josés maag 
zich meldde, lagen er zeven persoonskaarten op de stoel, waarvan twee met dezelfde 
foto, haar moeder had zeker gezegd, Neem die van vorig jaar maar mee, je hoeft niet 
naar de fotograaf, en zij nam die van het jaar ervoor mee, een beetje teleurgesteld omdat 
er geen nieuwe pasfoto’s werden gemaakt. Voordat hij naar de keuken ging, bezocht 
meneer José de wc van de directeur om zijn handen te wassen, hij schrok toen hij zichzelf 
in de spiegel zag, hij had nooit gedacht dat hij er zo uit kon zien, met zo’n dikke laag vuil 
op zijn gezicht, waarin zweetdruppels voren hadden getrokken, Dat ben ik niet, dacht hij, 
al was hij vermoedelijk meer zichzelf dan ooit. Na het eten haastte hij zich zo snel als zijn 
knieën het toelieten terug naar de zolder, stel dat het licht uitviel, wat bij deze regen toch 
niet uitgesloten was, dan zou hij zijn onderzoek niet kunnen afronden. Als ze niet was 
blijven zitten, hoefde hij nog maar vijf kaarten te vinden, en als hij ineens in het donker 
zat, waren zijn inspanningen deels voor niets geweest, want hij kon de school niet nog 
eens binnendringen. Hij was zo opgegaan in het werk dat hij zijn hoofdpijn en 
verkoudheid was vergeten, maar nu merkte hij dat hij zich beroerder voelde. Hij ging 
terug naar beneden voor een nieuwe dosis van twee tabletten, sleepte zich met zijn 
laatste krachten weer de trap op en hervatte de arbeid. De middag liep ten einde toen hij 
ook de laatste persoonskaart had. Hij deed het licht op de zolder uit, sloot de deur, trok 
als een slaapwandelaar zijn jasje en zijn regenjas aan, verwijderde zoveel mogelijk sporen 
van zijn bezoek en gingen zitten wachten totdat het donker was.’  (Saramago, Alle namen, 
p80-91)                 
         
Dit obsessieve avontuur van meneer José is ontstaan vanuit de wil om een verzameling 
van knipsels van beroemdheden compleet te maken met officiële stukken. Waarbij door 
toeval een onbekende vrouw ‘mee’ kwam. Door deze kaart werd zijn eigenlijke 
verzameling stukken minder interessant. Hij ging gegevens verzamelen van de onbekende  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vrouw. Bij het boek ‘Alle namen’ word duidelijk dat mensen kunnen verzamelen uit 
nieuwsgierigheid, en dat verzamelen een obsessief karakter kan hebben.  
Mensen als deze meneer José heb je overal; ze besteden hun tijd, of de tijd die er in hun 
ogen naast het leven voor rest, aan het verzamelen van postzegels, munten, medailles, 
vazen, ansichtkaarten, luciferdoosjes, boeken, horloges, sportshirts, handtekeningen, 
stenen, kleien beeldjes, lege frisblikjes, engeltjes, cactussen, libretto’s, aanstekers, 
vulpennen, uilen, speeldozen, flessen, bonzais, schilderijen, bierglazen, pijpen, kristallen, 
obelisken, porseleinen eenden, antiek speelgoed of carnavalsmaskers. Dit zijn alle 
verzamelingen uit nieuwsgierigheid, bewondering en ook om de wereld te begrijpen.  
Misschien proberen ze daarom met hun bescheiden vermogens enige orde te scheppen in 
de wereld, waar ze voor korte tijd nog in slagen ook, maar alleen zolang ze hun 
verzameling in stand kunnen houden, want op de dag dat de verzameling uit elkaar valt, 
en die dag komt altijd, hetzij door dood, hetzij doordat de verzamelaar er genoeg van 
heeft, is alles terug bij af, is alle orde verdwenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat is een verzameling? 
 

 
Een verzameling is een geheel van natuurlijke of door mensen gemaakte voorwerpen die 
tijdelijk of voorgoed aan het circuit van economische activiteiten zijn onttrokken, aan een 
bijzondere bescherming worden onderworpen in een besloten ruimte die voor dat doel is 
ingericht, en worden uitgestald om bezichtigd te worden.  
(Pomain, De oorsprong van het museum. Over het verzamelen) 
 
Verzamelen is uit verschillende richtingen of bronnen bij elkaar brengen, lezen, rapen, 
samenbrengen, samenrapen, vergaderen, vergaren, verspreiden. Verzamelen is ook uit 
liefhebberij bijeenbrengen, collectioneren en sparen. Een verzameling is een geheel van 
bijeen gezamelde zaken, een arsenaal, een collectie. 
(Het begrip verzamelen en verzameling uit De Dikke van Dale.) 
 
Voor mij is een verzameling een opeenhoping van eenheden; het hoeven voor mij niet 
objecten te zijn. Namen zoals bij meneer José worden, door de verzamelaar, ook een 
verzameling. Je hebt verschillende soorten verzamelingen. De verzameling van Meneer 
José bestaat uit namen, hij bestaat ook uit knipsels, maar het gaat om de naam van de 
persoon. Je hebt gevonden verzamelingen, bij elkaar gezochte verzamelingen, een 
levensverzameling, een gedocumenteerde verzameling en verzamelingen naar verhaal. 
Natuurlijk overlappen deze verzamelingen vaak; een gevonden verzameling wordt naar 
alle waarschijnlijkheid ook gedocumenteerd, zodat de verzamelaar makkelijk kan zien wat 
hij heeft, en zijn verzameling hierdoor compleet kan maken. Met een levensverzameling, 
bedoel ik verzamelingen die niet per se verzameld zijn, maar op een plek zijn ontstaan. 
Maar dat zijn pas verzamelingen als de persoon besluit dat het een verzameling is. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Hoe ontstaan verzamelingen? 
 
 

Verzamelingen ontstaan door een interesse, doordat je van iets één hebt en er nog een bij 
wil. Verzamelingen zijn door de tijd heen om veel verschillende redenen ontstaan. In de 
tijd van Karel de Vijfde bestonden verzamelingen voornamelijk uit kleine kostbaarheden 
die de status van de verzamelaar benadrukten. In de Middeleeuwen maar ook daarna 
waren deze verzamelingen een soort krediet voor de verzamelaar, financieel maar ook om 
anderen te overtuigen van de kredietwaardigheid van de eigenaar. Het waren geen 
toevallige opeenhopingen van erfstukken, geschenken en willekeurige aankopen. De 
verzamelingen waren de vrucht van een passie. Hartstochtelijke verzamelaars van zowel 
onbewerkte voorwerpen uit de natuur als producten van menselijk vernuft en 
handvaardigheid. Wat hen daarin aantrok, was niet zozeer het nuttige als wel het 
kunstzinnige of het vreemde, of in één woord het wonderbaarlijke. Artistiek vernuft en 
ambacht waren niet minder verwonderlijk dan het onbekende of afwijkende van een 
exotisch of zeldzaam voortbrengsel van de natuur. De voorwerpen uit de natuur en van de 
mens wekten bewondering voor hun maker, God of de mens. Zij prikkelden de 
weetgierigheid en de hebzucht. In de tijd van de Middeleeuwen werd weetgierigheid 
gezien als een zonde, maar ten tijde van de Renaissance werd het als een positieve 
eigenschap gezien. Onbekende werelden werden met groot enthousiasme verkend. De 
belangstelling reikte verder dan het vertrouwde. De telescoop en de microscoop boden in 
dat opzicht iets wat niemand wist dat het bestond, de onregelmatigheden op de maan, 
rode bloedcellen en zaadcellen. De wereld bleek zoveel groter en rijker dan vroegere 
generaties hadden gedacht. Geen wonder dat men behoefte had aan duidelijkheid en 
orde. Om greep te krijgen op de grote wereld wilde men haar in hanteerbare vorm om 
zich heen hebben. Men creëerde thuis een wereld in het klein. Men verzamelde van alles, 
van alle soorten der natuur moest er iets in de verzameling zitten, stenen en mineralen, 
planten en dieren. Ook moest er dingen inzitten van menselijk vernuft, tenslotte was dit 
alles een schepping van God. God had alles geschapen en hij was het voorbeeld voor de 
scheppende mens.  
 
 
 



 



In de zestiende en zeventiende eeuw hadden de meeste verzamelingen een gemengd 
karakter. In de achttiende en negentiende eeuw ontstonden er specialisaties. De 
verzamelingen werden volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten geordend. De 
aanvaarding van het classificatiesysteem van Linnaeus (Zweedse arts en plantkundige) leidde 
tot een ingrijpende wijziging van de indeling van de natuurhistorische collecties. De 
planten werden ingedeeld naar soorten die Linnaeus had bedacht. De wijziging in de 
natuurhistorische collecties bleef ook voor de kunstcollecties niet onopgemerkt. Vanaf die 
tijd werd er in kunstcollecties een ontwikkelingsgeschiedenis getoond. In natuurhistorische 
museums werd in de negentiende eeuw na Darwins evolutietheorie veel belang gehecht 
aan het evolutionaire aspect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 



Missiemuseum 
 
 

In Steyl ,een plaatsje in Limburg aan de Maas, bevindt zich ook een verzameling. Deze 
verzameling is ontstaan door missionarissen en is dus een missiemuseum. Dit 
missiemuseum is anders dan andere. In een missiemuseum verwacht je foto’s van het 
werk van de missionarissen. Met dit verwachtingspatroon kom je het missiemuseum 
binnen. Eenmaal binnen schrik je, er staat een enorme beer die door een muntje voor de 
missie gromt en beweegt; die beer is de waarschuwing dat dit missiemuseum wellicht heel 
anders is dan wat je er van verwachtte.  
Het missiemuseum laat nauwelijks zien wat de paters in die verre oorden tot stand hebben 
gebracht, maar toont wat zij daar allemaal zijn tegengekomen in die verre landen.  
In immense glazen vitrines en op grote plateaus staat zo’n beetje het hele dierenrijk 
uitgestald. Er is bijvoorbeeld een vitrine met allerlei soorten vogels. Ze zijn niet 
gerangschikt per land of per soort, maar op kleur. De herkomst maakt niet uit, want de 
paters kwamen overal. In de loop der jaren brachten zij een kabinet vol dieren bijeen. 
 
Dit gebeurde niet zomaar. Pater Arnold Janssen, de man die het missiehuis in 1875 
stichtte, vroeg zijn medemissionarissen souvenirs mee te nemen uit de windstreken waar 
ze kwamen. In 1889 werd een museum opgericht om het te presenteren. Er was alleen 
nog een goed principe of systeem nodig om de expositie te ordenen. 
Het bijeen brengen van dieren op uiterlijk vormt een verrassende eenheid. Een hert en 
een kangoeroe die naast elkaar staan en dan zie je hoe de koppen overeen komen. Bij het 
groepje amfibieën en reptielen komt de huid overeen, bij andere weer de vacht. Al die 
dieren samen worden één beleving van het dier. In dit museum is de kennis van de fauna 
niet de essentie, het arrangement draait vooral om de esthetische beleving van de natuur. 
Een enkele keer kwam een missionaris iets tegen dat niet mee kon naar Steyl, zo zou een 
olifant niet hebben misstaan in de verzamelde kudde. Maar ondanks het transport had het 
kolos niet in de vitrines gepast, daarom hebben ze van de olifant alleen de poten staan.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In een apart zaaltje bevinden zich de insecten De achterwand is volledig behangen met 
vlinders. In deze enorme hoeveelheid had een biologisch verantwoorde indeling kunnen 
plaatsvinden, maar de vlinders zijn op kleur gesorteerd; de behoefte aan schoonheid heeft 
hier gewonnen van de kennis. Het is net alsof de Ark van Noach in Steyl heeft aangelegd 
en vervolgens is de hele veestapel die de schepping heeft voortgebracht door een 
kunstenaar in het museum bijgezet. 
De missionarissen gingen in eerste instantie niet op pad om dieren te verzamelen, maar 
om hun geloof te leren aan de inheemse volken. Ook van hen namen de paters de meest 
vreemde souvenirs mee naar Steyl. Die objecten staan wel netjes per land gesorteerd in 
vitrines. Maar bij het inrichten daarvan hebben ze zich echter wel met de esthetiek bezig 
gehouden. Zo hebben ze hier decoratieve combinaties van speren en schilden gemaakt 
waarbij je de oorspronkelijke functie van de objecten bijna vergeet.  
Rondkijkend in het museum lijkt het wel of de paters hun eigenlijke roeping helemaal kwijt 
waren. Het verzamelen lijkt hun helemaal in beslag genomen te hebben. Toch is er in het 
museum toch nog iets van de missie te zien, een dramatische gebeurtenis. In 1897 vond 
in China de zogenaamde Boxeropstand plaats. De lokale bevolking kwam in opstand tegen 
de koloniale overheersers; daartoe behoorde natuurlijk ook de missionarissen en paters. 
De allerlaatste vitrine in Steyl is gewijd aan die missionarissen die hun leven lieten voor de 
missie. In de vitrine hangen kledingstukken en zelfs een haarstreng van twee 
missionarissen die omkwamen. Op het laatst wordt duidelijk waar de missie om ging: het 
verkondigen van het geloof onder de inheemse volken. 
Deze verzameling in Steyl is samen gebracht door missionarissen die over de hele wereld 
reisden om het geloof te verkondigen. Het is een verzameling die sinds 1931 niet meer is 
veranderd en nog steeds adembenemend is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het systematiseren van een verzameling 
 
 

Het systematiseren van een verzameling begint meestal met het benoemen en ordenen 
van objecten. Het systematiseren van een verzameling gebeurt vaak al wanneer men een 
verzameling start. Als er meerdere objecten zijn die niet per se meer gebruikt worden, 
komt er al snel een ordening, bijvoorbeeld naar grote, vorm, kleur en textuur. Deze 
ordening is een eerste weg naar een systeem. Naarmate de verzameling groter wordt 
begint de verzamelaar steeds verder te ordenen om de chaos tegen te gaan. Alles wordt 
onderverdeeld in een steeds kleiner wordend kader. Waar eerst nog twee dingen samen 
stonden in een categorie kan een derde zijn bij gekomen of de categorie is helemaal 
verdwenen, omdat de twee in een andere categorie beter paste. In Italo Calvino’s boek 
‘Palomar’ wordt duidelijk dat de mens een drang heeft naar het ordenen en het benoemen 
van dingen. Natuurlijk heeft Meneer Palomar het iets extremer dan de meeste. Meneer 
Palomar is geen dromer, maar een denker, die door zijn eigen obsessieve werkwijze van 
een mug een olifant maakt. 
‘ Meneer Palomars geest wordt heen en weer geslingerd tussen tegenovergestelde 
drijfveren, een die streeft naar een volledige, uitputtende kennis en die alleen 
tevredengesteld zou kunnen worden als hij alle soorten zou proeven en een die streeft 
naar een absolute keuze, de identificatie van de enige kaas die de zijne is, een kaas die 
zeker bestaat, ook al kan hij hem nog niet herkennen (of hij kan zichzelf er nog niet in 
herkennen). 
Het gaat er niet om je eigen kaas te kiezen, maar om uitgekozen te worden. Er is een 
wederzijdse band tussen kaas en klant: iedere kaas wacht op zijn klant en gedraagt zich 
zo dat hij hem aantrekt, met een beetje hooghartige ingetogenheid of korreligheid, of juist 
smeltend in willige overgave. 
Er valt een zweem van ondeugende medeplichtigheid te bespeuren: een verfijnde smaak 
en vooral reuk kennen hun momenten van verslapping en verminderde aandacht, en dan 
lijken de kazen op hun schalen zich aan te bieden als op de divans van een bordeel. Een 
perverse grijns verschijnt bij het plezier om het voorwerp van je lekkerbekkerij te 
vernederen met schandelijke bijnamen: crottin, boule de moine, bouton de culotte. 
Dit is niet het type kennis dat meneer Palomar het liefst wil uitdiepen: voor hem zou het 
genoeg zijn de eenvoud van een directe, fysieke band tussen mens en kaas tot stand te  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



brengen. Maar als hij in plaats van kazen namen van kazen ziet, concepten van kazen, 
betekenissen van kazen, geschiedenis van kazen, contexten van kazen, psychologie van 
kazen, als hij – meer dan hij echt weet – in gedachten houdt dat dit alles achter iedere 
kaas ligt, dan wordt zijn band ermee erg gecompliceerd. 
De kaaswinkel presenteert zich aan Palomar als een encyclopedie aan een autodidact, hij 
zou alle namen uit zijn hoofd kunnen leren, proberen ze te classificeren op hun vorm – als 
een stuk zeep, een cilinder, een koepel, een bal –, op hun consistentie – droog, boterig, 
crémeachtig, geaderd, stevig -, volgens het materiaal dat niet bij de kaas hoort en dat in 
de korst of in de massa zelf verwerkt is – rozijnen, peper, noten, sesam, kruiden, 
schimmels -, maar dit zou hem geen stap dichter bij de ware kennis brengen, die ligt in 
het ervaren van de verschillende smaken, bestaand uit herinnering en verbeelding 
tezamen, en alleen op basis hiervan zou hij gradaties kunnen aanbrengen in smaken, 
voorkeuren en merkwaardigheden, en kunnen bepalen wat hij uitsluit. 
Achter iedere kaas ligt een weide van een ander groen onder een andere hemel, weiden 
waarop het zout is aangekoekt dat de vloed in Normandië er iedere avond op afzet; 
weiden met geurige aroma’s onder de zon en de wind van de Provence, er zijn 
verschillende kudden, verschillende manieren van stallen en verweiden, er zijn geheime 
procédés die eeuwenlang zijn overgeleverd. Deze winkel is een museum, bij het bezoeken 
ervan voelt meneer Palomar, net als in het Louvre, achter ieder tentoongesteld voorwerp 
de aanwezigheid van de beschaving die er vorm aan heeft gegeven en die er vorm door 
krijgt. 
Deze winkel is een woordenboek, de taal is het systeem van de kazen in zijn geheel, een 
taal waarvan de morfologie verbuigingen en vervoegingen registreert met ontelbare 
varianten en waarvan het lexicon een onuitputtelijke rijkdom geeft aan synoniemen, 
idiomatische uitdrukkingen, connotaties en betekenisnuances, zoals alle talen die gevoed 
worden door de bijdrage van talloze dialecten. Het is een taal die van dingen gemaakt is, 
de nomenclatuur is er alleen maar een uiterlijk aspect van dat als middel dient, maar voor 
meneer Palomar blijft het leren van wat namen altijd de eerste maatregel die hij moet 
nemen als hij de dingen een moment wil vasthouden die aan zijn ogen voorbijschieten. 
Hij haalt een opschrijfboekje uit zijn zak, een pen, en hij begint namen op te schrijven en 
zet naast elke naam de een of andere bijzonderheid die maakt dat hij het beeld later weer 
in herinnering kan roepen; hij probeert ook een globale schets van de vorm te geven.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hij schrijft pavé d’Airvault, noteert ‘groene schimmel’, tekent een plat parallellepipedum en 
noteert aan de kant ‘ongeveer 4 cm’; hij schrijft St-Maure, noteert ‘grijze, korrelige rol met 
stokje erin’, hij tekent hem en schat ruw de grootte: ’20 cm’dan schrijft hij chabicholi en 
tekent een cilindertje. 
‘Monsieur! Houhou! Monsieur!’ Een jonge, in het roze geklede kassaverkoopster staat voor 
hem terwijl hij verdiept is in zijn zakboekje. Hij is aan de beurt,’ (Calvino, Palomar, p75-78)  
 
Bij meneer Palomar is het benoemen van een object altijd het eerste wat hij doet om te 
ordenen. Naar mijn ervaring is dat ook hetgeen wat ik als eerst doe. Het is makkelijker het 
grote overzicht te zien als je weet wat de onderdelen erin zijn. Naarmate ik alles benoemd 
heb kan ik mezelf gaan richten op het ordenen van de vorm, de textuur en de kleur. Het 
benoemen is al een hele grote stap in het ordenen van de chaos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2 Van beeld naar taal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Systematiseren 

 
 

Wij leven in een gesystematiseerde wereld, we maken plattegronden, 
gebruiksaanwijzingen, lijstjes, regels, wetten, enz. Bijna iedereen maakt gebruik van 
systemen, de redenen zijn vaak uiteenlopend. Mijn neiging naar systemen komt voort uit 
het verlangen om grip te krijgen op wat ik doe. Mensen gebruiken systemen als houvast. 
Het is of als de informatie eenmaal op papier of scherm is uitgetekend het denken niet 
langer nodig is. Het staat er en dat moet gelden. En het lijkt te werken.  
Om de wereld te begrijpen is het maken van een ordening de meest beproefde methode. 
Zo gaat het immers al jaren in de wetenschap. Toch worden de uitkomsten vaak weer 
weggevaagd door weer nieuwe conclusies, van onderzoeken op basis van een nét iets 
andere ordening. Het blijft immers mensenwerk. 
Het maken van een systeem gaat eigenlijk zoals een archeoloog te werk gaat. In eerste 
instantie ga je de plaats bepalen van waar je gaat zoeken of waar je begint. Daar ga je 
graven, die berg ga je schoonmaken. Daarna ga je classificeren, het ordenen van de hele 
berg die je hebt opgegraven of hebt liggen in je kamer. Dat ga je tonen en conserveren, 
je maakt er een lijst van of je stalt het uit. Zo werkt een archeoloog, maar zo 
werk ik ook als ik mijn kamer opruim, als ik de was, of de afwas doe. Eerst was je het 
minst vieze af, zo wordt je water niet vies en blijft wat niet echt vies was ook schoon. Dan 
komen alle potten en pannen.  
 
‘Het is dinsdag 19 december. De kast is leeg. De inhoud en de bakken liggen op de grond. 
En ik sta ernaast. Zo gaat het de hele dag al. Vier keer heb ik hem ingericht, vier keer 
alles er weer uitgegooid. Het paste erin, maar het was niet handig ingedeeld, ik kon niet 
bij wat ik het vaakst nodig had. Ik heb alles al geprobeerd. Het lukt niet. En dan is dit pas 
het begin. Morgen staat de rest van mijn kamer in de planning. Waar ik ook al deels aan 
begonnen ben. Overal liggen stapels van dingen die weer ergens in moeten. En dan te 
bedenken dat ik op zolder acht grote dozen heb met spullen die ik nu niet nodig heb, 
maar wel als ik op mezelf ga wonen. En zelfs dat is niet helemaal waar. Wie weet gebruik 
ik die spullen straks niet eens, dan moet ik die ook weer ordenen op wat te houden en 
wat niet. Geen beginnen aan, het is om te huilen. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Georgina Starr, Nine collections of the seventh museum) 

 
 



 
Sommige mensen doen dat beter, opruimen. Ordenen. Sommige mensen leven in zo’n 
kleine ruimte. Ze moeten wel. Ik daarentegen kan gewoon naar beneden en mijn troep 
pas weer zien als ik moet gaan slapen. En dan er over heen stappen, lamp uit en slapen. 
Sommige mensen hebben het in zich; die laten het niet zover komen, die kunnen alles 
overzien, zonder eerst alles uit de kast te trekken. Ik moet alles uitgestald hebben voor ik 
weer opnieuw kan inrichten. En dan lukt het nog niet.’  
Misschien kan ik het net zo doen als Georgina Starr. In haar Nine collections of the 
seventh museum zien we een kamer. Niet opgeruimd, maar alles heeft een plaats. Ze 
maakte er een foto van, en daarnaast maakte ze van die foto een tekening zoals men wel 
eens van een groepsfoto maakt. Om duidelijk te maken wie wie is. Iedere foto aan de 
muur, ieder troepje op de grond heeft ze een nummer en uitleg gegeven. 
 
‘Laat ik ook een poging wagen. Maar dan niet met foto’s teveel werk, maar met een lijst 
met nummers 
 

1. roze konijntje met rood hart aan een sleutelhanger 
2. sterren kraaltjes 
3. zakje met nephaar 
4. metalen salamander 
5. grijs beertje die is afgestudeerd 
6. drie vlindertjes 
7. Amerikaans vogelkettinkje en armbandje van Michelle 
8. paars veertje 

 
Laat ook maar, het heeft geen zin. Troep is troep. Hoewel… Nu het zo benoemd is, is een 
nutteloos paars veertje niet langer een gewoon nutteloos paars veertje. Het heeft een 
plek. Ik kan het weggooien, geen moeite, maar dan klopt mijn lijst niet meer. Dan 
verstoor ik het geheel.’  
Dit is wat Georgina Starr deed. Ze verzamelde van alles. Je zou er zo aan voorbij lopen. 
Maar door het te rangschikken kreeg het ineens betekenis. Je ziet een foto en daarnaast 
een gedetailleerde uitleg van wat er te zien is. Troep is niet zomaar troep, blijkt ineens. 
Troep heeft een verhaal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Fantastisch. Nu weet ik echt niet meer waar ik het zoeken moet. Nog steeds ligt de 
inhoud van mijn kast op de grond en allerlei stapels zijn door mijn kamer verspreid. Hoort 
het daar te liggen. Zou ik iets kapot maken als ik het opruimde. Verwarring. 
Maar wat ik nu moet doen met mijn kast weet ik niet. Nog steeds niet. Doordat ik nu alle 
losse spullen in één lijst heb verzameld krijgt het een betekenis. Alle troep op de grond 
heeft nu een waarde. Het ene moment denk ik aan de troep op mijn kamer. Het volgende 
moment ben ik er heilig van overtuigd  dat rommel goed voor je is. Het een heeft niets 
met het ander van doen, maar het zijn mijn gedachtes, gedacht op een gewone dinsdag. 
Door alles bij elkaar te zetten krijgen ze ineens bestaansrecht. En nog belangrijker: door 
er een naam aan te geven is het een begrijpelijker geheel. Is het iets. 
Was het maar weg. Deze kast moet vandaag opgeruimd en geordend zijn. Morgen de rest 
van de kamer. Nu moet het echt – op zijn minst deze kast – de rest stond toch al voor 
morgen op de planning. Ik wordt gek, geloof ik. Of is het meer verdrietig? Ik wil weg, naar 
beneden. Maar daar is niemand. Teleurstelling. Ik voel allemaal emoties waar ik echt niets 
mee kan. Eigenlijk wil ik in zelfmedelijden verdrinkend in mijn bed gaan liggen huilen, 
omdat niemand me begrijpt.  
Alsof er ergens een deur openstaat, glijdt een koele vlaag lucht langs mijn wang. Ik baal 
van de situatie. Want zo is het: op mijn lijstje van vandaag staat deze kast. Maar nu staat 
de inhoud ook op een lijst en nu is het einde zoek. Ik dacht mijn kast ook echt vandaag af 
te maken, zodat morgen de rest van mijn kamer onderhanden kan worden genomen. Het 
is al bijna avond. Ik dacht dat ik deze kast opgeruimd kreeg, maar plotseling krijgt de 
troep op de grond het recht om daar te blijven liggen. Durfde ik het niet meer op te 
ruimen. Werd ik verward en verdrietig, dacht ik dat ik gek werd. Het is echt koud hier. 
Mijn gedachtes beletten mij te doen wat gedaan moet. Het komt door Georgina Starr. 
Door het benoemen van mijn spullen worden het objecten, objecten die meer waarde 
hebben dan gewoon losse dingen.’ (Marlies van Hoof, gedacht op dinsdag negentien december 2005) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       (Sol Lewitt, Autobiography.)                              (Marlies van Hoof, Schaduwboek Autobiography.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                         (Margriet Kemper, D A P B B J V V V S)                      (Marlies van Hoof, Schaduwboek D A P B B J V V V S) 
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Van beeld naar taal 
 

 
Van beeld naar taal, andersom heb ik eerder al gedaan. Van de verhalen van Italo Calvino, 
onzichtbare steden, tekeningen maken. Zijn kracht gebruiken waarmee hij zijn verhalen 
schrijft. Mijn verbeelding op zijn verhalen zijn gang laten gaan. Maar nu heb ik het dus 
andersom gedaan. Ik ben van beeld naar taal gegaan. Ik heb benoemd wat mijn ogen 
zagen. De boeken die ik onder ogen kwam hebben nu een duplicaat, maar dan met tekst 
in plaats van beeld. Schaduwboeken, dat is hoe ik ze noem. Boeken die de ‘schaduw’ zijn, 
maar niet in de schaduw staan van hun oorsprong. Boeken die heel anders zijn geworden, 
qua maat en indeling exact hetzelfde, maar de werking is anders. Het is net hoe je een 
boek leest, je vormt je daar een beeld van de personages, je lacht en huilt mee. Als ik 
daarna een verfilming van het boek zie kan dat het voor mij goed verpesten. Daar gaan je 
illusie en je gedachtes. De regisseur heeft de zijne over die van jou geplant. Nog erger is 
het wanneer je eerst de film ziet en dan pas het boek leest. Ik kom dan meestal het boek 
niet meer in. Natuurlijk, je kent het verhaal, maar jouw eigen fantasie kan niet meer het 
beeld vormen. Als je een van mijn schaduwboeken leest, kan je in je hoofd wel een beeld 
vormen, maar doordat je de afbeelding waarschijnlijk nooit hebt gezien en omdat het wel 
degelijk mijn beschrijving is zal die verbeelding altijd anders zijn dan het ware beeld. 
 
Ik benoem deze afbeeldingen hiernaast nu allemaal zo, maar ieder ander zou het 
waarschijnlijk anders doen; die zou misschien vermelden dat het allemaal aan de muur 
hangt en wat voor soorten linialen het zijn. Ik zal het de volgende keer misschien ook 
anders benoemen. En dat is zo mooi met tekst, die kan je blijven veranderen.  
De foto’s die Sol Lewitt heeft gemaakt van zijn huis, kunnen nooit meer exact in dezelfde 
stijl met dezelfde objecten gefotografeerd worden. Het verzamelwerk van Margriet 
Kemper zal in deze tijd hele andere objecten opleveren. Dit is ook zo met de gevonden 
verzameling van Ursula Stalder. Van de huizen van Oliver Croy worden er geen meer 
gemaakt, omdat de maker is overleden. De trap van Mark Dion zal de volgende keer een 
hele andere indeling kunnen hebben. 
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      (Ursula Stalder, Gestrandet an den rändern Europas.)     (Marlies van Hoof, Schaduwboek Gestrandet an den rändern Europas.) 
 

 
 

 

 
                      (Mark Dion, Detail Scala Naturea)              (Marlies van Hoof, Detail Schaduwposter Scala Naturea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (Oliver Croy, Special models, The 387 houses of Peter Fritz)       (Marlies van Hoof, Schaduwboek Special Models, The 387 Houses of Peter Fritz) 

 
 
 
Een stuk zwart 
verbrand 
zeewier, plastic 
of papier met 
allemaal gaten 

Een restaurant met een appartementencomplex erboven. 
Het appartementencomplex is crème met oranje rondes 
en lijnen. Het complex heeft vijftien enkele ramen met 
rode gordijnen en zes dubbele ramen met rode gordijnen 
en een crème kleurig balkon. Onder het platte dak zitten 
twee zwarte luchtroosters. Het benedenverdieping 
bestaat uit twee delen met een doorgang ertussen, het 
linker deel is kleiner dan het rechter. De 
benedenverdieping heeft drie grote ramen elk met een 
rood, oranje, roze gestreepte luifel. Binnen in de 
benedenverdieping staat ronde tafels met stoelen. In de 
doorgang is een ruitvormig patroon te zien. 



De boeken die ik heb gemaakt, mijn schaduwboeken, hebben voor mij een rust in zich, 
herhaling van letters, in het ene boek systematisch gerangschikt, in het andere boek kris,  
kras door elkaar maar wel in een vak en weer in een ander boek kleine groepen letters 
zwevend over het papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Marlies van Hoof, pagina uit het boek ‘Deur’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een jaar geleden heb ik een boek gemaakt. Een heel erg systematisch boek, het boek over 
mijn kamer, waar ik in het dit hoofdstuk al een anekdote over heb geschreven. Ik ben dus 
begonnen met lijsten maken van alle dingen in mijn kast en uiteindelijk zelfs alle dingen in 
mijn kamer. De dingen op de zolder in dozen heb ik achterwege gelaten. Dit boek bestaat 
ook volledig uit tekst. Er zijn wel kaders geplaatst. Dit boek is vandaag de dag nog steeds 
mijn kamer. Er zijn nieuwe dingen bijgekomen en waarschijnlijk ook wel wat dingen eruit 
verdwenen, maar het is nog steeds de verzameling van mijn kamer. Misschien een boek 
om mij beter te leren kennen. Het is mijn kamer die van beeld naar taal is gegaan, door 
middel van opsommingen en lijsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Hoofdstuk 3 De Kunstenaars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sol Lewitt 
 

 
Sol Lewitt, geboren in Hartford Connecticut, is een Amerikaanse kunstenaar die bijna met 
kubussen werkt. Hij zei ooit: ‘Het interessantste van de kubus is dat hij oninteressant is, 
de beperking van de vorm stimuleert de geest en creëert oneindige mogelijkheden.’ Sol 
Lewitt gebruikt alleen maar geometrische vormen omdat hij vindt dat deze de enige zijn 
die niet uitnodigen tot associaties. Zijn werken bevatten allemaal een systeem. Het zijn 
kleine kubussen in een grote. Of in elk geval is de tussenruimte tussen de lijnen vierkant. 
Dit obsessieve karakter van Sol Lewitt’s werk en misschien ook wel van Sol Lewitt zelf 
ontaardt in het boek ‘Autobiography’, een boek waarin hij zijn gehele hebben en houden 
heeft vastgelegd. Het is een verzameling van een groot geheel, bekeken vanuit kleine 
objecten. Ook het boek behoudt het systeem. 
Het systeem van vierkanten. Elke pagina heeft een grit van negen vierkanten. Zijn 
volledige leefomgeving, een overzicht van de ruimte, de vloer, plafond, pijpen en riolering, 
werkplaats, gereedschap, kasten, meubels, planten, boeken en familiefoto’s. Het zijn foto’s 
die zijn wereld tonen, hele objecten, soms ook afgesneden. Een man die zijn wereld toont, 
niet die anderen zien. De buitenkant van zijn huis is niet te zien. Buiten is wel te zien, 
maar dan het buiten van Sol Lewitt zelf, zijn buiten. 
Kunstwerken die zijn geworden tot tafel of een tafel geworden tot kunstwerk. Dingen 
liggen uitgestald voor de foto of liggen er altijd. Een wand met knipsels, tevens kapstok. 
Kledingstukken in kasten maar nergens een kast. Dekens en kussen verspreid door het 
huis maar nergens een bed. Slaapt hij niet of is het bed niet belangrijk of juist zo van 
zichzelf dat het niet openbaar mag worden? 
De leefomgeving van Sol Lewitt, een groot geheel, maar niet volledig. Dat is misschien 
ook het mooie van een kunstenaar. Veel prijsgeven, mensen het gevoel geven dat ze je 
kennen, maar toch niet helemaal. Daar komen ze later pas achter. Zijn bed miste ik pas 
toen ik het hele boek had omgezet naar een schaduwboek. Toen ik zijn bed miste, miste 
ik ook zijn keuken, zijn wc, alle eerste levensbehoeften. Er is geen enkel groter geheel te 
zien. Er zijn allemaal stukken plafond gefotografeerd, maar of het één plafond is of alle 
plafonds in het hele huis wordt niet duidelijk. Het is een verzameling waarvan ik dacht dat 
het Sol Lewitt zelf was, maar bij nader inzien is het huis niet de verzameling, maar het 
boek wat ik nu als kunstwerk zie. Sol Lewitt heeft gewoon weer een kunstwerk  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gemaakt, niet een registratie van zijn huis die voor een taxateur belangrijk kan zijn. Maar 
een goed uitgekozen selectie van spullen in zijn huis. Ik ben er in getrapt door te denken 
dat het zijn hele huis was, ik dacht hem te kennen omdat hij elke centimeter van zijn huis 
had gefotografeerd. Maar omdat ik het beeld van zijn bed niet in mijn hoofd heb, maar 
ook niet in zijn boek kan terug vinden voel ik me bedrogen. Dit werk, deze verzameling 
foto’s is niet het leven van een man, het is het wérk van die man. Dit werkt vertelt mij dat 
hoe goed iemands verzameling of iemands bezit ook is gedocumenteerd, het zegt 
helemaal niks. Het vertelt wat over de dingen, maar niet over de man achter de dingen. 
Het is misschien bij elke verzameling wel zo.  
Raar dat ik dacht dat het boek van Sol Lewitt zijn hele leefomgeving was; ik heb het 
tenslotte helemaal doorgepluisd, waarschijnlijk nog meer dan ieder ander die dit boek 
onder ogen kwam. De illusie die deze ogenschijnlijk complete verzameling teweeg brengt 
werkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Margriet Kemper 
 
 

Margriet Kemper is een beeldend kunstenaar tevens auteur, een docente van mij, maar 
toch blijkt nu, kende ik haar niet helemaal. Na onderzoek kwam ik erachter, dat Margriet 
Kemper veel werk heeft gemaakt. Veel werk dat spiritueel kan zijn voor de bezoeker. 
Neem nou de asverstrooiingsplaats in Son en Breugel, Noord-Brabant, een plek waar 
mensen hun dierbare terug kunnen geven aan de elementen vuur, lucht, aarde en water. 
Om daar nou juist een herinnering te maken is op zich vrij vreemd. Mensen die hun as 
laten verstrooien kiezen ervoor dat er geen plek is voor dierbaren en derden om er heen 
te gaan. Maar wat Margriet heeft gemaakt is geen gedenkteken, het is een markering van 
de plek. Een hekwerk met vier poorten met elk teksten die verwijzen naar 
vergankelijkheid, tijdelijkheid en herinnering. Het omheinen van de plek lijkt een simpele 
verandering, maar door de plek besloten te maken, creëert Margriet een plaats waar 
ruimte is voor rituelen en bezinning. Dat Margriet zulk werk maakt heb ik nooit geweten. 
Tot onlangs, toen haar Reve monument werd onthuld. Een zelfde soort werk, alleen dan 
als een gedenkteken aan een man, aan zijn geboortehuis en zijn verleden. Ook weer een 
plek van bezinning door de bank. Dat Margriet verzamelingen en gesystematiseerd werk 
heeft gemaakt, wist ik al wel. En dit werk gebruik in dan ook voor een van mijn 
schaduwboeken.  
‘Duizendpoot Albatros Peperbus Bommelstein Boventoon Jellokorn Vlijtige Vlinder Vedelaar 
Syncope’, een boek waar het ordeningsprincipe van de dingen heel duidelijk naar voren 
komt.  
Het kunstwerk is een verzameling dingen van negen basisscholen in Almere. 2197 
voorwerpen gegeven door een iets kleiner aantal kinderen, ondergebracht in 159 
categorieën. Voorwerpen uit een wereld van veelvoud en veelvoudigheid. Een orde der 
dingen die zich uit in een systeem, een systeem van woorden. Een systeem wat door mij 
nog verder van beeld naar taal is gegaan. 2197 voorwerpen liggen verspreid in vitrines 
van negen basisscholen. Iets minder dan 2197 kinderen hebben hun best gedaan om de 
kunstenares te geven waar ze om vroeg, objecten met daarbij de reden en wat het is. Een 
aantal dozen per school, het eerste ordeningsprincipe is om de dozen per school bij elkaar 
te laten. Alle objecten zijn genummerd en opgenomen in een kaartensysteem. De dozen 
zijn per school leeg gehaald en de objecten zijn door toevalligheid bijeen gekomen. Alle  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



objecten door hun vorm, kleur en formaat liggen als lagen over elkaar heen. Een warnet 
aan informatie, die ontplozen moet worden. Elk object heeft zijn eigen persoonlijkheid, 
maar hebben allemaal ook associaties met elkaar.  
Sommige zijn geordend op vorm en kleur en andere zijn in harmonie met elkaar. Objecten 
die gewoon daar horen, sommige gesorteerd op wat ze zijn, andere gesorteerd op alfabet. 
Een werk van dagen, misschien wel weken. Waarschijnlijk niet meteen zo geworden, zoals 
het vandaag de dag is. Kleine werelden zijn ontstaan. Een verhaal van de tijd waarin de 
kinderen leven, verhalen die de objecten samen maken. Een gedenkteken voor de 
kinderen die deze vitrines hebben samengesteld. Een gedenkteken voor de docenten die 
al deze kinderen in de klas hebben gehad. Een herinnering voor de kinderen die na hen 
kwamen. Een gedenkteken voor de kinderen die vijftien jaar later naar deze school gaan 
en het poppetje van hun vader of moeder zien.  
Nu ik weet wat Margriet Kemper voor werk maakt, is dit kunstwerk ook een herinnering, 
gedenkteken en verwijzing. 
 
In chaos zoeken wij onmiddellijk naar de kern van de dingen, geconfronteerd met het 
enkelvoudige weer naar diepere betekenissen. Wij kunnen niet accepteren dat de dingen 
zijn zoals zij zijn, geleerd als ons is dat betekenis zich áchter de dingen bevindt.  
(Kemper, inventaris van een interieur, 1999)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ursula Stalder 
 
 

De zee geeft en neemt, haar cadeaus zijn kostbaarheden van bescheidenheid en daarom 
zijn het net kleine kunstwerken. Kunstwerken die zich onderscheiden door de veelvoud 
van vormen, kleuren, texturen, en geuren.  
‘Strandjutten’, zoals het verzamelen van objecten op het strand wordt genoemd voor 
volwassenen, is eigenlijk een heel kinderlijk iets. Kinderen die op schattenjacht over het 
strand rennen, stukjes schelp, zeewier, halve poppetje, krabbetjes en vissengraten. Alles 
wat je normaal zou laten liggen waar het ligt, wordt door de kinderen opgeraapt. 
Dit is wat Ursula Stalder heeft gedaan, ze heeft het kind in zichzelf opgezocht. Ze heeft 
een gebied afgebakend, de stranden aan de rand van Europa. Corralejo, La Caleta, 
Crysopigi, Serifos, Cinqueterre, Lido, Warnemünde, Cuxhaven, Oostende, Zandvoort, 
Capdepera, Ancona, Livorno, Cabourg, Noirmoutier, Sariyer, Marmara, Gedesby, 
Wladyslawowo, Eastbourne, Fuengirola, La Linea, Réthimnon, Santander, Biarritz, Cap 
d’Agne, Faro, Cágliari, Términi. Daar heeft ze alle objecten van haar verzameling 
gevonden. Deze gevonden objecten heeft ze geëxposeerd in het boek ‘Gestrandet an den 
Rändern Europas’. Wat maakt deze zoektocht een kunstwerk in plaats van een uit de hand 
gelopen zoektocht naar kinderlijke schatten? Voor mij is dit een kunstwerk, omdat ze heel 
duidelijk is geweest in het afbakenen van haar zoekgebied. Daar heeft ze gezocht naar 
objecten die zij waardevol genoeg vond om mee te nemen. Deze hele berg heeft ze 
schoongemaakt, waarna ze deze is gaan ordenen. Deze ordening is op elke bladzijde in 
het boek te zien. Op het eerste oog willekeurig, maar bij nadere beschouwing blijkt het 
afval van de Europese stranden met grote nauwgezetheid en Zwitserse precisie 
bijeengebracht. Deze bizarre en eindeloze verzameling van de meest uiteenlopende 
voorwerpen en materialen raakt de kern van het fenomeen verzamelen. Ursula Stalder 
verzamelt dagelijkse afvalproducten van de westerse maatschappij die op alle stranden 
aanspoelen. Ze reist hiervoor naar de kusten van onder andere Griekenland, Italië, 
Frankrijk en Nederland. De schijnbaar waardeloze voorwerpen krijgen een hele nieuwe 
betekenis door de combinaties van de  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



objecten. Ursula Stalder sorteert de voorwerpen op vindplaats, al kunnen ze oorspronkelijk 
overal vandaan komen. Zo ontstaan er inspirerende mozaïeken met onverwachte 
samenstellingen van oorsprong, gebruik, kleur en vorm.  
Het gevoel van alleen op het strand zijn, het geluid van de zee, de zilte lucht, de spanning 
om er achter te komen wat de meeuwen zo interessant vinden, kennen we allemaal wel. 
Het boek ‘Gestrandet an den rändern Europas’ van Ursula Stalder heeft dit gevoel in zich. 
De objecten vertegenwoordigen de wereld van het strand, de macht van de zee om 
dingen aan te laten spoelen en dingen af te voeren. Objecten die soms nog herkenbaar, 
soms niet, zijn, verweerd door de tand des tijds, dingen die weg zijn van hun eigenaar, 
naturalia uitgedroogd toen de zee hen het land op spoelde.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mark Dion 
 
 

Mark Dion is een kunstenaar die het ordenen letterlijk tot kunst heeft verheven. Zoals je in 
de zeventiende en achttiende eeuw de geleerde kunstenaar had, is Mark Dion de geleerde 
kunstenaar van deze tijd. Graag laat hij zich afbeelden in een witte doktersjas en niet in 
kleding besmeurd met verf. Mark Dions referentiekader is niet het museum, maar de 
wunderkammer, de verzameling van uitheemse, exotische rariteiten van de zeventiende-
eeuwse wereldreiziger die uit verre oorden zijn souvenirs meenam om de 
achtergeblevenen te verbazen met vondsten en wonderen der wereld. 
Mark Dion verzamelt, ordent en systematiseert, om mensen bewust te maken, de draak 
ermee te steken, maar ook om er verhalen mee te vertellen. 
Met ‘The Great Munich Big Hunt’ uit 1993, heeft hij een levendige discussie tussen het 
gewone kunstpubliek, entomologen en biologen opgewekt. Voor dit werk heeft hij een 
honderd jaar oude wilg de tentoonstellingsruimte in gebracht. In die ruimte hebben Dion 
en zijn assistenten de boom ‘ontleed’. De insectenjacht kon beginnen, muggen, vliegen, 
kevers, torren, wormen, duizendpoten, hommels, wespen en slakkenhuizen werden met 
een snel werkend gif gedood, gedesinfecteerd, geprepareerd en volgens esthetische 
normen naar grootte en soort gerangschikt. De planken en de laden van de kast vulden 
zich snel, zij bleven als proeven van het wetenschappelijk proces achter als een 
kunstwerk. Door de levendige discussie die ontstond na het zien van de kast was Dions 
werk geslaagd. Hij was erin geslaagd om onze drang naar orde te benadrukken. De 
insecten waren niet volgens de wetenschap, maar volgens Mark Dion geordend. Mocht 
deze indeling aangenomen worden als zijnde officieel? Kon er wel nog een indeling 
bestaan naast de wetenschappelijke? Of raken we dan in de war.  
In de Flevopolder ligt een scheepswrak. Vroeger gebruikte men schepen om de wereld te 
verkennen. Allerlei avonturiers zeilden de wereld rond om de wereld in kaart te kunnen 
brengen. De Flevopolder is ‘nieuw land’. Het is niet ontdekt, het is niet ontstaan, het is 
door de mens gemaakt. Bespeur ik hier niet een klein gaatje in onze wetenschappelijke 
indelingsdrang, moet Dion zich hebben afgevraagd. We accepteren nieuw land, een stuk 
land dat miljoenen jaren niet heeft bestaan en er plotseling maar gewoon is? Dion stelde 
voor, een scheepswrak te plaatsen in de polder. Compleet met gat in de romp,  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



overgeleverd aan de natuur, een parodie op de wetenschap. Het door de mens gecreëerde 
land wordt teruggeplaatst in de tijd van de ontdekking van de wereld.  
Dion is geen eenvoudige kunstenaar om je mee te verhouden. Zijn werk presenteert zich 
niet onmiddellijk in een reeks van gelijke beelden. Een interview van de kunstenaar wordt 
als werk gezien, een gestripte boom, een collectie snoepbeertjes, een installatie van 
vuilnis. Door deze ongelijkheid wordt steeds weer van de beschouwers verlangd dat zij 
zich keer op keer opnieuw verhouden tot een werk. 
Veel van Dions werk heeft ondanks zijn serieuze ondertoon een humoristische lading. 
Maar een ding is zeker: door zijn drang naar ordening van onze wereld, kijken wij door 
zijn werk voor even anders naar de wereld die wij zo voor lief nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oliver Croy 
 

Oliver Croy is een Oostenrijkse kunstenaar waar ik tot voor kort nog nooit van had 
gehoord, totdat ik een artikel over hem las in het tijdschrift Mister Motley. Een mooi 
verhaal van een tweede leven, van werk dat waarschijnlijk nooit tot kunst verheven was 
als Oliver het niet had gevonden. Dus zo ontmoette ik Peter Fritz, via Oliver Croy. In het 
echt ontmoeten zal ik hem nooit, want Peter Fritz is overleden. Oliver Croy heeft Peter 
Fritz ook pas na zijn dood leren kennen. En nu zet hij zich in voor het werk van Peter Fritz. 
Oliver Croy heb ik nooit in levende lijven ontmoet, maar heb wel met hem gemaild. En 
door die mails ben ik erachter gekomen, wat ik van de man vond. 
Oliver Croy liep jaren geleden een rommelwinkel in Wenen binnen. Hij liep door de winkel 
en deed een ontdekking, achter in de winkel lag een grote stapel vuilniszakken. Die 
vuilniszakken waren na nadere inspectie gevuld met modelhuisjes. Geen standaard 
modelhuisjes, dat was meteen te zien. Oliver Croy besloot ze te kopen. De hele berg van 
vuilniszakken vol huisjes. Bij al die zakken hoorde ook een doos met dia’s. Voor iets 
minder dan vijfhonderd euro kocht hij het geheel. Eenmaal thuis kon hij zijn nieuw 
verworven verzameling bekijken. Hij stalde ze allemaal uit, en telde 387 huizen en 3000 
dia’s. Zijn hele huis werd in beslag genomen door een raar soort Madurodam. De huizen 
hebben wel iets weg van huizen uit de jaren ’50 en ’60. Het lijkt alsof iemand heel lang 
naar gebouwen heeft zitten staren en ze daarna met de ogen dicht heeft nagebouwd. Het 
klopt op het eerste gezicht. Het is net of er honderden gebouwen uit elkaar zijn gehaald, 
de bouwtekening verloren is gegaan en alle stukken op andere plaatsen terecht zijn 
gekomen. De huizen zijn opgebouwd uit losse en verschillende onderdelen, een 
flatgebouw is in een bungalow opgenomen, een schuur heeft een winkelruit gekregen. In 
het atelier was een droomwereld uitgestald. Een wereld die maar een fractie verschilde 
van de echte. 
Aan elk huis is met veel aandacht gewerkt. Iemand heeft duizenden uren, avond aan 
avond, geknipt, getekend, geplakt, gesneden, gezaagd en gedecoreerd. Het is werk waar 
als een bezetene aan is gewerkt. Een bezetene die iets anders wilde dan met 
luciferhoutjes een gebouw exact na bouwen. Deze huizen zijn een zuivere verbeelding die 
in die rommelwinkel in Wenen zijn einde gevonden leek te hebben. Het einde van een 
verzameling door de dood van de verzamelaar en de maker. Natuurlijk was de vinder van  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



al dit moois, Oliver Croy, nieuwsgierig naar wie deze wereld en deze verzameling had 
geschapen. Een hobbyist, een architect, een modeltreinbouwer die de weg kwijt was. 
Oliver Croy zocht zijn bouwer in de 3000 dia´s die bij het werk zat. De dia´s zetten hem 
op het spoor van ene Peter Fritz, een verzekeringsbeambte die in 1992 overleed. De dia´s 
tonen een kale, gezette man werkend aan al die huizen. Naast zijn eigenlijke werk van 
verzekeringsbeamte.  
Oliver Croy verknocht aan deze verzameling, liet de collectie modelwoningen in delen zien 
op tentoonstellingen. Maar dat was zeker niet genoeg. Door de tentoonstellingen ontstond 
een samenwerking van Oliver Croy samen met Oliver Elser, een architect die zich al snel 
inzette om de huizen van Peter Fritz uit te laten voeren. Dit is vandaag de dag nog aan de 
gang, er is nog geen huis gebouwd. Maar wat zou het mooi zijn, een heel dorp te maken 
bestaande uit Peter Fritz´ zijn huizen.  
Wat maakt Oliver Croy nu de kunstenaar in dit geheel? Hij heeft zelf niets gemaakt, hij 
heeft het enkel tentoongesteld. Maar toch is het geen curator, hij heeft dan wel 
andermans werk geëxposeerd, maar het was geen werk van een kunstenaar, het was 
werk van een hobbyist. Oliver Croy heeft van de modelwoningen kunst gemaakt door ze 
op een tentoonstelling te laten zien. De modelwoningen waren eerst de liefde van een 
hobbyist, een verzekeringsbeambte die zijn tijd verdreef met het werken aan huizen. Nu 
zijn het kunstwerken, omdat Oliver Croy ze daartoe heeft verheven. Het is net zoals de 
fontein van Duchamp en de kamer van Georgina Starr, de kunstenaar bepaaldt dat het 
kunst is en dat maakt de kunstenaar ook de kunstenaar. 
Na veel moeite te hebben gedaan, ben ik uiteindelijk aan alle foto´s van alle 387 huizen 
gekomen. Zo heb ik alle huizen kunnen benoemen en er een schaduwboek van kunnen 
maken. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik ook wel een beetje verliefd ben geworden op de 
huizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusie 
 

Een verzameling en een systeem zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Om een goede 
verzameling te hebben moet je weten wat je hebt en moet er enige logica in zitten. Zo is 
het ook gegaan toen ik aan deze scriptie ben begonnen. Door de veelheid van de bronnen 
over verzamelingen ben ik gaan selecteren en gaan ordenen. Wat wil ik gaan gebruiken, 
wat heb ik nodig, wat wil ik gaan onderzoeken. Ik weet niet of dat ik iets wilde 
onderzoeken, maar toen ik de bronnen had wilde ik benoemen. Die obsessie voor 
benoemen en ordenen heb ik vaker gehad. Het is een vorm van begrijpen en zeker een 
vorm van controle. In mijn werk zit ook een zekere ordening; het is een veelheid van 
materialen, of juist een veelheid van vormen, maar het heeft een abstractie. Een abstracte 
vorm van een huis, met eventueel een trap, maar toch is het een huis in zijn zuiverste 
vorm. Een zuivere vorm die weer verdoezelt wordt door de veelheid aan materialen. Mijn 
werk is te benoemen, net zoals ik de huizen van Peter Fritz heb benoemd. Mijn werk is 
ook te ordenen, ordenen naar de materialen die ik heb gebruikt. Mijn werk kan ook een 
verzameling zijn, maar elk werk is ook op zichzelf.  
Het benoemen wat ik heb gedaan in mijn schaduwboeken en zelfs al eerder in mijn boek 
over mijn kamer is een momentopname, iets wat je doet maar wat je tien minuten later 
kan veranderen. Zo ook met mijn werk, het ontstaat, het wordt gemaakt en een volgende 
keer zal hetzelfde idee anders in uitvoering zijn.  
Het veranderlijke van het benoemen heeft mij gefascineerd, hoe is het mogelijk dat je van 
de een op de andere minuut iets met totaal verschillende blik kan bekijken en dus anders 
kan benoemen.  
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